
Lieve Noa, veertien jaar en vol levenslust, 
Sint en Piet hebben voor jou een speciale chocoladeletter gekust. 
Met Sinterklaasgevoel en pepernoten in de lucht, 
Is dit cadeau voor jou, een lekkernij waarop je smult. 
 
In de zak van Sinterklaas, vol cadeaus en verhalen, 
Zat iets zoets voor jou, tussen de suiker en de palen. 
Een chocoladeletter, met liefde uitgekozen, 
Speciaal voor Noa, om van te snoepen en te prozen. 
 
Noa, veertien jaren jong, een bloeiende roos, 
Met Sinterklaas vieren we feest, met lekkers in overvloed en groot. 
De chocoladeletter, een kunstwerk van smaak, 
Laat het op je tong dansen, als een zoete waaier, zonder kraak. 
 
De Sint hoorde dat je van chocolade houdt, 
Dus hier is een letter, zacht als fluweel, zo vertrouwd. 
Melk, puur of wit, de keuze is aan jou, 
Geniet ervan, lieve Noa, dat is het cadeau. 
 
Terwijl je de letter openmaakt, ruik je de geur, 
Van Sinterklaasavond, vol gezelligheid en kleur. 
Met een warme chocolademelk erbij, 
Is dit moment van snoepen een waar feest voor jou en mij. 
 
Sint en Piet wensen jou een vrolijk Sinterklaasfeest, 
Met lekkernijen, cadeaus en warmte, het allermeest. 
Dus pak het cadeautje uit, met een grote lach, 
En geniet van deze lekkernij, op deze bijzondere dag! 
 


